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De Poort van Dijk 
 

Mededogen 
 

Terwijl de titel van deze column het papier raakt, realiseer ik me dat het 
eigenlijk een wat ouderwets woord is: mededogen. In het huidige taalgebruik 

wordt het zelden gehoord, dit in tegenstelling tot het tegengestelde woord 

‘meedogenloos’ dat veel vaker in de mond genomen wordt.  
Voor de meeste mensen lopen begrippen als mededogen, medelijden en 

medeleven door elkaar. Maar die laatste twee woorden kennen niet de 
toevoeging -loos: medelijdenloos of medelevenloos, het bestaat niet.  

Het is moeilijk om het nauwelijks definieerbare verschil tussen de bovenstaande 

begrippen in taal te vangen. In een meer psychologische setting krijgt het 
woord ‘medelijden’ een ietwat zielige component toegedicht. Mededogen 

daarentegen wijst daar meer naar een pure betrokkenheid op de ander, naar 
datgene wat het hart van een goed persoon beroert wanneer zij of hij het pijn 

en lijden van een ander ziet. In het christendom wordt naast mededogen ook 
vaak gesproken over barmhartigheid, naastenliefde, genade en/of vergeving. 

Binnen de islam zijn genade en mededogen de belangrijkste eigenschappen van 

Allah. In de joodse traditie is God de Barmhartige, maar ook de Vader der 
barmhartigen. Medelijden en mededogen zijn in de joodse traditie een woord 

voor hen die in nood zijn. Gevoelens die zowel aan de mens als aan God 
toegeschreven worden. Mededogen is meer dan een louter menselijk gevoel. 

Het ontbreken van mededogen maakt mensen ronduit wreed of, in dit geval, 

meedogenloos. 
Veel van de verhalen die binnen onze geloofsgemeenschappen ontleend 

worden aan de bijbelse geschriften cirkelen rondom het geheim van 
mededogen. In het eerste testament zowel als het tweede testament. Maar ook 

beeldende kunstenaars hebben zich laten inspireren door deze onmiskenbaar 
menselijke en goddelijke eigenschap..  

Mededogen. Een woord dat, ondanks de ouderwetse toon, actualisering 

verlangt in een wereld waar veel meedogenloosheid heerst! 
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